








Hadis ilmi; 


|. Peygamber Efendimizi tanımayı ve anlamayı 
amaçlayan bir ilimdir. 

Il. İnsan düşüncesini ve hayatını hurafelerden arındırmayı sağlayan bir ilimdir. 

Ill. Peygamber Efendimizle ilgili dogru bilgileri tespit etmeyi amaçlayan bir ilimdir. 

IV. Arabistan'da geçmişte yaşamış insanların hayatlarını konu edinen bir ilimdir. 


Hadis ilmi ile ilgili bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır? 


A) Yalniz II 


UY 


Yalnız Il 


) 
) 
) Yalnız IV 
) 
) 


U O 


| ve Il 


m 


II ve III 


Hadis ilmi; Rasulullah (s.a.v.) ile ilgili rivayetleri sened ve metin yönü ile inceleyen, hadisleri değişik biçimlerde değerlendiren, bu değerlendirmenin usul ve kaidelerini belirleyen ilim dalıdır. Bu ilim; Resulullah'ın (s.a.v.) sözleri, uygulamaları ve takrirlerinin (onaylarının) sahabe ve tâbiin ve tebe-i tabiin tarafından sonraki dönemlere taşınarak günümüze ulaşmasını sağlamıştır. Hadis ilmi Peygamber Efendimizin tanınıp örnek alınması konusunda önemli bir hizmet görmektedir. Zira onun tanınması Kur'an'ın doğru anlaşılması açısından çok önemlidir. Çünkü onun hayatı Kur'an'ın uygulanmasından ibarettir. 


Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? 


A) Hadisilminin konusu Hz. Peygamber'in söz ve uygulamalarıdır. 


B) Sahabe ve tabiinin sözleri Ku'ran'ın anlaşılması için gereklidir. 

C) Peygamberimizin hadislerini sahabe ve tâbiin nakletmiştir. 


D) Hadisilmininin sened ve metinleri ilgilendiren kuralları vardır. 


E) İslam'ın doğru anlaşılmasında hadisler önemli bir role sahiptir. 


T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü  «..... 


Alemlere rahmet olarak gönderilen son Peygamber 

olan Hz. Muhammed (s.a.v.) bizzat kendisi hadis ilminin konusudur. Bazı âlimlere göre ise hadis ilminin 

konusu sened ve metindir. Hadis ilminin gayesi ise 

rivayetlerin sahih olanını olmayandan ayırt etmek, 

Peygamberimizin söylemediğini ona söyletmemek, 

yapmadığını yaptırmamak yani sünneti asli berraklıgı içinde öğrenip öğretmektir. 

Paragrafa göre; 

I. Oo İnsan aklı metafizik alem için yeterli yetiye sahip değildir. 

Il. Hz. Peygamber'in hadisleri sened ve metin kısmından oluşur. 

Ill. Hadis ilminin konusu Hz. Peygamber'in söz, fiil ve davranışlarıdır. 

IV. Hadisilminde hedef Hz. Peygamber'in ne söylediğini tespit etmektir. 

V. Hadis ilmi tüm peygamberlerin sözlerini araştırıp kaydetmiştir. 

verilen yargılardan hangisine/hangilerine 

ulaşılamaz? 


A) Yalnız I 
B) Kl 

C) Yalniz Ill 
D) I-IV 
E) IV 


İbn Abbas'ın (r.a) ifadesine göre Resülullah (s.a.v.) 
şöyle buyurmuştur: 


“Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de O'nu tesbih et!” (Tür suresi, 49. ayet) âyetinde geçen “yıldızların ardı” ile kastedilen, sabah namazının (farzından) önceki iki rekattır. 


“Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından O'nu tesbih et!” (Kâf suresi, 40.ayet) ayetinde geçen “secdelerin ardı” ile kastedilen ise akşam namazının (farzından) sonraki iki rekâttır.” (Tirmizi, Tefsiru’l-Kur’an 52) 


Yukarıda yer alan hadisler İslami ilimlerden hangisi ile ilgili bir konuyu işlemektedir? 


> 


Siyer 


UY 


Tasavvuf 


U O 


) 

) 

) Arapça 
) Tefsir 
) 


m 


Mezhepler Tarihi 
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Arapça bir isim olan “Hadis” kelimesi söz ve haber anlamına gelir. Eski anlamına gelen “kadim” kelimesinin zıddıdır. Hadis kelimesinin çoğulu “Ehadis”dir ve Kur'an-ı Kerim'in bir çok yerinde söz anlamında kullanılmıştır. Hz. Peygamber hayattayken kendi sözü anlamında hadis kelimesini kullanmıştır. Ebu Hüreyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resul-i Ekrem'e : “Yâ Resulallah! Kıyamet günü senin şefaatine nail olacak en bahtiyar insan kimdir?” diye soruldu. Resulullah da şöyle buyurdu: “Ebu Hüreyre! Hadise olan hırs ve merakını gördüğüm için, bu hadisi senden önce bana hiç kimsenin sormayacagını biliyordum. Kıyamet gününde benim şefaatime erişecek olan insanların en bahtiyarı, şüpheden uzak tertemiz bir kalple ya da içinden gelerek 'lâ ilâhe illallâh' diyen kimsedir” (Buhâri, İlim, 33.) 

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Tevhidilkesini benimseyen Hz.Peygamber'in şefaatine ulaşır. 


B) Hz. Peygamber hadis ilminin temellerini atmışur. 


C) Hadis öğrenmeyi Hz. Peygamber teşvik etmistir. 

D) Ebu Hüreyre dışında hadis öğrenen sahabe olmamıştır. 


E) Ebu Hüreyre hadis öğrenmeye karşı aşırı istekliydi. 


Muhaddislerin “sünen” dedikleri, fakihlerin ise “ahkam hadisleri” tabirini kullandıkları saha, Hz. 
Peygamber'in ibadât, muamelat ve ukubât meselelerine dair hadisleri içine almaktadır. Mesela hadis mecmualarında yer alan kitäbu’t-tahäre, salat, savm, zekat, hac gibi bölümler ibadet kısmına; kitabü'n-nikâh, ticaret, icare, büyü gibi bölümler muamelat kısmına dair hadisleri ihtiva eder. 
Metinden hareketle hadis ilmi hangi ilimle ilişkilendirilebilir? 


A) Fıkıh 
B) Tefsir 
C) Siyer 
D) Kelam 
E) Sarf 


T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 


Allah (c.c) Kur'an-ı Kerim'i insanlara din ve dünya işleri konusunda yol gösterici olarak göndermiştir. 
Kur'an'da hükmü açık ayetler yanında, maksadın açık bir şekilde anlaşılamayacağı tarzda genel ifadelerle indirilmiş ayetler de vardır. Bu yüzden Yüce Allah Hz. Muhammed'i (s.a.v.) Kur'an-ı tebliğ, tebyin ve temsil ile görevlendirmiştir. O hâlde hadislerde- ki temel amaç Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmek, Yüce Allah'ın (c.c.) emir ve nehiylerindeki maksadını açıklamak ve insanlara örnek olmaktır. 


Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Hz. Peygamber'in tebyin görevine vurgu vardır? 


A) "Peygamber'e itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki, Biz seni onlara bekçi göndermedik.” (Nisâ suresi, 80. ayet.) 


B) "Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki size merhamet edilsin." (Âl-i İmrân suresi, 132. ayet.) 


C) “..insanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik.” (Nahl suresi, 44. ayet.) 


D) “Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resul'üne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.” ( Ahzab suresi, 36. ayet.) 


E) “..Bu sebeple, onun emrine aykırı davrananlar, başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar...” (Nür suresi, 63. ayet.) 


AİHL MESLEK DERSLERİ ÜNİTE KAZANIM TESTİ 


8. 





“And olsun ki Allah; inananlara, ayetlerini okuyan, onları arıtan, onlara Kitap ve hikmeti öğreten, kendilerinden bir peygamber göndermekle iyilikte bulunmuştur. Hâlbuki onlar, önceleri apaçık sapıklıkta idiler.” ( Âl-i İmrân Suresi, 164. Ayet) 

Ayette Hz. Peygamber'e Kur'an-ı Kerim ile birlikte bir de hikmet verildiği beyan edilmiştir. İmam Şafii, Kurtubi ve Kastalani gibi alimler yanında Hasan Basri, Katade ve Yahya b. Ebi Kesir Hz. Peygamber'e verilen hikmetin sünnet ve hadis olduğu görüşündedir. 
Kur'an genel hükümleri ihtiva eder. Kur'an'da öğle namazının dört rekat, akşam namazının üç rekât olduğu, altın ve gümüşten alınacak zekâtın miktarı gibi konular belirtilmemektedir. Bu konulardaki ayrıntılı bilgileri Hz. Peygamber'in hadisleri ve uygulamaları vermektedir. 


Buna göre; 

I. Ayette hikmet ile kastedilen sünnettir. 

Il. Hadislerde namazın nasıl kılınacağı açıklanmıştır. 
III. Zekâtın farz oluşu hadislerde belirtilmiştir. 

IV. Hadisler Kur'an'ın mücmel lafızlarını açıklamıştır. 


yargılardan hangisine/hangilerine ulaşılamaz? 


A) Yalnızl 
B) Kil 

C) Yalnızlıl 
D)  IH-IV 

E) 11 


Bir gún Resulullah'ın huzurunda bulunduğumuz sırada, elbisesi beyaz mı beyaz, saçları siyah mı siyah, yoldan gelmiş bir hâli olmayan bir adam çıkageldi. 
Peygamberimizin yanına geldi önüne oturdu, dizlerini onun dizlerine dayadı, ellerini kendi dizlerinin üstüne koydu ve: 

-Ey Muhammed bana imanı anlat, dedi. Resulullah: -“Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Peygamberlerine, ahiret gününe inanmandır. Kadere, hayrına ve şerri- ne iman etmendir” buyurdu. (Müslim, İmân, 1, 5.) 


Yukarıda verilen hadis İslami İlimlerden hangisine kaynaklık eder? 


A) Nahiv 
B) Kıraat 
C) Akaid 
D) Fıkıh 

E) Belagat 


T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü  «..... 


11. 


“..O Peygamber onlara iyi olanı emreder ve onları kötülükten meneder; onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Onların ağır yüklerini indirir, zor tekliflerini hafifletir...” (A'raf Suresi, 157. ayet) 


Hz. Peygamber de (s.a.v.) : “ Allah Resulünün haram kıldığı şeyler de Allah'ın haram kıldığı şeyler gibidir.” 
buyurmuştur. ( Tirmizi, İlim,10) 

Ayet ve hadisten hareketle Hadis ilmi İslami ilimlerden hangisine kaynaklık eder? 


A) Siyer 
B) Megazi 
C) Dil Bilim 
D) Kelam 
E) Fıkıh 


Enes b. Mâlik (r. a) anlatıyor: Peygamber Efendimiz bir yolculuktaydı. Deve kervanına Enceşe adında siyahi bir delikanlı kılavuzluk ediyordu. Enceşe güzel sesliydi, ahenkle kaside okuyarak develeri yürütmekteydi. Onun sesinin ahengiyle develer hızlanma- ya başladı. Oysa kervanda hanımlar da vardı. Peygamber Efendimiz Enceşe'ye şöyle seslendi: “Yavaş ol Enceşe! Kristalleri kıracaksın!” (Buhâri, Edeb, 90; Müslim, Fedail, 70.) 


Yukarıda yer alan hadis edebi üslubu bakımından İslami ilimlerin hangisiyle daha çok ilgilidir? 


A) Siyer 
B) Megazi 
C) Akaid 
D) Dilbilim 
E) Fıkıh 
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13. 


I. “Beni nasıl namaz kılıyor olarak gördüyseniz öylece namaz kılınız!” (Buhâri, Ezan, 18.) 


. Keler eti, Resulullah'ın hoşlanmadığı bir yiyecekti. 
Kendisine ikram edilen bu etten yememiş fakat yanında bulunan Hâlid b. Velid'in (r.a) bu eti yemesini onaylamıştır. (Müslim, Sayd, 47.) 

III. “Allaha ve ahiret gününe inanan kimse iyi güzel 

faydalı söz söylesin ya da sussun.” (Buhâri, Edeb, 31.) 


IV. Hz. Aişe (r.a) şöyle demiştir: Resulullah (s.a.v.) 
hediye kabul eder ve onun karşılığında hediye verirdi.(Buhâri, Hibe,11.) 

Hadisleri çeşitlerine göre sınıflandırırsak aşağıdaki 

seçeneklerden hangisi doğru olur? 


A) Kavli Takriri Kavli Fiili 
Hadis Hadis Hadis Hadis 
B) Fiili Kavli Takriri Kavli 
Hadis Hadis Hadis Hadis 
C) Kavli Fiili Kavli Takriri 
Hadis Hadis Hadis Hadis 
D) Fiili Takriri Fiili Kavli 
Hadis Hadis Hadis Hadis 
E) Takriri Kavli Takriri Fiili 
Hadis Hadis Hadis Hadis 


Hz. Aişe (r.a.) buyurdu ki: 


“Resulullah sabah namazını kıldırır, mümin kadınlar 


I 


da onunla beraber kılarlardı.” (Buhâri, Salât, 13.) 


I] 


Yukarıda alti cizili bölümler hadis cesitlerinden hangisine örnek olusturur? 


A) Takriri Hadis Fiili Hadis 
B) Fiili Hadis Takriri Hadis 
C) Takriri Hadis Takriri Hadis 
D) Fiili Hadis Fiili Hadis 
E) Fiili Hadis Mevzu Hadis 


HADİS 
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14. 


15. 


|. Hadis rivayeti tabiin tarafından başlatılmıştır. 

Il. Hadis ilmi rivayete dayalı bir ilimdir. 

Ill. Hadis rivayeti için bir takım kurallar konmuştur. 

IV. Sika olan ravinin rivayet ettiği habere güvenilebilir. 

V. Peygamberimiz (s.a.v.) hadis rivayetini teşvik etmiştir. 

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri 

yanlıştır? 


A 


Yalnız | 


UY 


Il ve Ill 


U © 


| ve IV 


) 

) 

) Il, Vvev 
) 

) IVveV 


m 
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Yukarıda verilen hadisle ilgili; 


I. Hadisi Peygamberimizden ilk nakleden ravi Ebu Said El-Hudri’dir. 

Il. Hadisin metni“Ezani isittiginiz zaman, müezzinin söylediklerinin aynısını siz de söyleyin.” kısmıdır. 

Ill. Hadis, hadis çeşitlerinden takriri hadistir. 

IV. Hadisin sened zinciri şöyledir: İmam Malik, İbn-i Şihab, Ata b. Yezid el-Leysi, Ebu Saidel-Hudri. 


Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 


A) Ivell 
B) Ivelll 
C) 1,llvelll 
D) |ilvelV 
E)  Yalnız IV 


AİHL MESLEK DERSLERİ ÜNİTE KAZANIM TESTİ 


17. 








| Hadisi rivayet eden kisiye A | Sünnet 


denir. 





Il | Bir sözü veya haberi belleyip B | İsnad 


aktarmaya denir. 





Ill | Ravileri rivayet sırasına göre C | Ravi 


sıralamaya denir. 





IV | Hz. Peygamber'in söz, fiil ve D onamalarını içeren örnek davranışlara denir. 


Rivayet 




















Tabloda yer alan tanımlar ile kavramların doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte yer almaktadır? 


A) E D B A 
B) A B D E 
C) C D A B 
D) B A C D 
E) D C A B 


Hadis Usulú; hadisleri, ravilerinin adalet ve zabt yönlerinden durumları, senetlerinin muttasıl veya munkatı olması bakımından Hz. Peygamber'e (s.a.v.) 
nasıl nisbet edildiklerinden bahseden ilimdir. Hadislerin rivayet şartları, ravilerin durumları, rivayet çeşitleri ile ravi ile merviyi ilgilendiren hususlar tedvinden sonraki dönemlerde kurallara baglanmıstır. Bu kurallar ışığında ravilerle her birinin rivayet ettikleri hadislerin neticesinde neticesi çeşitli hadis türleri ve her birine dair değişik ıstılahlar oluşmuştur. Bu ıstılahları ve her birinin delâlet ettiği manayı açıklayıcı Hadis Usulü kitapları tasnif edilmiştir. Cumhuriyet Dönemi'nden 1950'li yıllara kadar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tercüme ve şerh ettirilen Sahih- i Buhâri Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve bir ciltlik Tecrid Mukaddimesi ihtiva ettigi konular ve verdiği detaylı bilgiler bakımından hâlâ hadis usulü sahasında yegâneliğini korumaktadır. 


Cumhuriyet Dönemi'nde Türkçe olarak yazılan hadis usulü eseri olan Tecrid-i Sarih Mukaddime'sini kim yazmıştır? 


> 


Hayrettin Karaman 


UY 


Talat Kocyigit 


U O 


Ali Yardım 


m 


) 
) 
) Ahmet Naim 
) 
) Hamdi Yazır 


HADİS 
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1. Ünite 


Rivayet kelime olarak su taşımak, kuyudan su çekmek anlamına gelmektedir. Ravi ise su tulumu, mervi ise ravinin taşıdığı nesne yani sudur. İslam âlimleri Hz. Peygamber'i (s.a.v.) pınara benzetmişlerdir. 
Hadis rivayet sisteminin kelimelerinden anlaşılacağı üzere hadis ilminin beş temel konusu ile karşılaşırız. 
Bunlar mecazi ifadesi ile pınar, su, su taşıma işi, su taşıyıcılar su depodusur. Bu mecazi ifadeleri hakiki manası ile ifade edersek sırasıyla Hz. Peygamber ‘in şahsiyeti, onun hadisleri, hadislerin gelecek nesillere rivayeti, hadislerin naklinde aracılık vazifesi gören raviler, m 


Yukarıdaki paragrafda yer alan boşluğa hangi ifade yazılırsa daha doğru olur? 


> 


Hadisleri yazan sahabiler 


UY 


Hadislerin toplandığı kitaplar 


U © 


) 
) 
) Hz. Peygamber'in takriri sünneti 
) Hz. Peygamber'in kavli sünneti 
) 


mi 


Hadisleri rivayet eden tabiin 


İslam’ın ilk asırlarında sözlük anlamlarına uygun olarak sünnet, daha çok davranışla ilgili bir kavramdır. 
Hadis ise sözlü rivayetlerin adıdır. Biri nazari bir bilgi digeri pratik bir uygulamadır. Yani Hz. Peygamber'in söz ve fiillerinin sözlü rivayetlerine hadis, uygulana gelen söz ve fiilleri de sünnet adını almıştır. Islam’ın ilk dönemlerinde sünnet, hadisten daha genel ve hadislerin doğru olup olmadığını tespitte temel kriterdi. Bundan dolayı toplumda asıl belirleyici olan hadis değil, sünnet olmuştur. Örneğin Hz. Peygamber'in namaz kılış şekli, bu konuda hiçbir rivayet olmasaydı bile, nesilden nesile aktarılarak gelecek ve bu konuda hiçbir hadis bulunmayacaktı. 


Yukarıda verilen metinden hareketle sünnet ve hadisle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Hadis sünnetin kavli boyutunu içerir. 

B) Hadis sünnetin sözlü taşıyıcısı ve yorumudur. 
C) Sünnet içeriği itibariyle hadisten daha geneldir D) Sünnethadisin hayata pratik yansımasıdır. 

E) İbadetileilgili hadisler hadis kitaplarında yer almaz. 


AİHL MESLEK DERSLERİ ÜNİTE KAZANIM TESTİ 
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21. 


Ebu Hüreyre'den nakledilir ki o Resulullah’! (s.a.v.) 
ashaba hitaben şöyle buyururken işitmiştir: “Ne dersiniz, birinizin evinin önünde günde beş kez yıkandığı bir dere olsa o kişide kirden pastan bir iz kalır mı?” Ashap da “Hayır, onda kirden pastan hiçbir iz kalmaz.” dediler. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurmuştur: “İşte beş vakit namaz da böyledir. 
Allah, beş vakit namaz sebebiyle hataları temizler.” 
(Buhâri, Mevâkit, 6; Müslim, Mesäcid, 283.) 


Yukarıda verilen hadisle ilgili; 


|. Hadisin ilk ravisi tabiindendir. 
Il. İbadetler manen temizlik sağlar. 
III. Hz. Peygamber sahabeyi egitmistir. 


yargılardan hangisi/hangileri yanlıştır? 


A) Yalniz I 
B) Yalnızlı 
C)  Yalniz Ill 
D) Ivell 
E) Ivelll 


Ashab-ı kirâmdan Süfyân b. Abdullah es-Sekafi'den nakledildiğine göre o şöyle dedi: Resulullah'a dedim ki: 

“Ey Allah’ın Resulü! Bana İslam'ı tanıtacak öyle bir sey söyle ki senden duydugum bu sözden sonra bir başkasına sorma ihtiyacı duymayayım.” Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu: “Allah'a inandım de, (sonra da) dosdoğru ol!” (Müslim, İman, 62.) 


Yukarıda verilen hadisle ilgili; 


I. İman bütün fiillerin kaynağıdır. 

Il. Şirk amelleri geçersiz kılar. 

III. Tevhit ve istikamet İslam'ın temelidir. 
IV. Dürüst bir hayata sahip olmalıyız. 


yargılarından hangisine/hangilerine ulaşılamaz? 


A) Yalniz I 
B) Yalnızlı 
C) 1, Ilve lll 
D)  Illve lV 
E) Il, lll ve IV 
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23. 


“Üç şey öleni (mezara kadar) takip eder, ikisi geri döner, biri kalır; ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır.” (Müslim, Zühd, 5.) 


Yukarıda yer alan hadisi aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu itibariyle destekler? 

A) “Şüphesiz, inananlar, Yahudi olanlar, Hıristiyanlar ve Sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp yararlı iş yapanların ecirleri Rablerinin katındadır...” (Bakara suresi,62. ayet.) 


“Güzel söz, kökü (yerde) sâbit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. Ki o ağaç, Rabb'inin izni ile her zaman yemişini verir. Allah, öğüt alsınlar diye insanlara böyle benzetmeler yapar.” 
(İbrahim suresi, 24. ayet.) 


“Mallar ve çocuklar dünya hayatının süsüdür. 
Ama kalıcı salih işler ise Rabbinin katında, hem mükâfat yönünden hem de ümit bağlamak bakımından daha hayirlidirlar.” (Kehf suresi, 46. ayet.) 


D) “Körle gören, inanıp iyi amellerde bulunanla kötülük yapan bir olmaz. Ne kadar az düsünüyorsunuz!” (Mümin suresi,58. ayet.) 


E) “Biz, gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları gereğince yarattık. Kıyamet günü şüphesiz gelecektir...” (Hicr suresi, 85. ayet.) 


Enes b. Mâlik'den (r.a) nakledildiğine göre Nebi (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 


“Üç haslet vardır; bunlar kimde bulunursa o kişi, imanın tadını alır: Allah ve Resulü'nü her şeyden fazla sevmek, sevdiğini Allah için sevmek, küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek.” 
(Buhâri, İman, 9.) 

Hadisten hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Enes b. Malik Peygamber Efendimiz'den iman konusu ile ilgili bir rivayette bulunmuştur. 

B) Enesb. Malik tarafından rivayet edilen bu hadis kavli hadise bir örnektir. 

C) Allah ve Resulünü kendimizden daha çok sevmeliyiz. 

D) İmanüzereolmakve bu yolda kararlı olmak gerekir. 

E) Enesb. Malik tarafından rivayet edilen bu 


hadis takriri hadise bir örnektir. 


AİHL MESLEK DERSLERİ ÜNİTE KAZANIM TESTİ 





HADİS 


24. Abbâsb. Abdülmuttalib'den rivayet edildiğine göre o, Resulullah’ı şöyle buyururken dinlemiştir: “Allah’ı Rab, İslam'ı din, Muhammed'i Peygamber olarak benimseyip onlardan razı olan kimse imanın tadını tatmıştır.” (Müslim, İman, 56; Tirmizi, İman, 10.) 


Yukarıda verilen hadisle ilgili; 


I. Allah “ı (c.c.) yaratan, terbiye eden olarak kabul etmek imanın gereğidir. 

Il. Allah katında geçerli din İslam olup diğer dinler kabul edilmeyecektir. 

Ill. Hz. Peygamber'in son peygamber olduğuna inanmak imanın gereğidir. 

IV. Hz. Muhammed'den sonra gelecek peygamberlereinanmak imanın gereğidir. 


yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 


A) Yalnız Il | 
B)  Yalniz IV : 
C) Lilvelii : 
D) Il, Ill ve IV 

E) Iive IV 
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Bakalım kaç net yapmışız? 





CEVAP ANAHTARI 
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